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Lengte:  8 km

Landschapswandeling  •  streeklekkers voor onderweg

Reservatie Smullerpad uiterlijk 3 werkdagen vooraf  
bij toerisme Malle.

Routebeschrijving en afhaalpunt smullertas ontvang je 
bij reservatie. De route is niet bewegwijzerd. 

Mogelijk van 1 april tot 31 oktober op woensdag, donderdag, 
vrijdag en zaterdag met vertrek tussen 12 en 15 uur.  
Zondag met vertrek tussen 12 en 14 uur.

Prijs: 10 euro zonder Westmalle Trappist,
13 euro met Westmalle Trappist (Dubbel, Tripel of Extra).

Stevig schoeisel voorzien.

Ontdek je een probleempje onderweg? 
Geef toerisme Malle een seintje.

www.toerisme-malle.be



Op pad met een smullertas 
vol streeklekkers
Reserveer dit verrassend arrangement. Je krijgt een leuke wandeling 
aangeboden en onderweg pik je een smullertas met streeklekkers op.  
Je kan dus niet alleen genieten van de omgeving en de natuur, maar je kan 
ook snoepen, slurpen, sneukelen, smullen… van wat je in de tas vindt. Waar 
je de smullertas kan afhalen, vind je op de routebeschrijving die je ontvangt  
nadat je reserveerde.

Zullen we al een tipje van de sluier oplichten?  Het typische vocht van 
Westmalle mocht natuurlijk niet ontbreken en een lokaal geteeld fruitsapje 
van ’t Gijsbemdenhof evenmin.  De rest blijft nog even een verrassing. 
De wandeling brengt je door de prachtige omgeving van de Abdij der 
Trappisten. Je komt er bossen en weilanden tegen, en bankjes waar je 
kan genieten van de rust rondom je.

Deze wandeling neemt je mee langs de abdij der Trappisten 
van Westmalle.  Een dag in het leven van de monnik bestaat 
uit gebed, arbeid en rust. De monniken voorzien zelf in 
hun levensonderhoud. Daarom is er binnen de muren 
van de abdij een bakkerij, een boerderij, kaasmakerij, en 
natuurlijk ook de brouwerij waar de Westmalle Trappist 
wordt gebrouwen die tot ver over de landsgrenzen wordt 
gesmaakt. 

Je passeert het bedevaartsoord Drieboomkensberg dat 
is gelegen op de hoogste top van een groep golvende 
landduinen die er het landschap bepalen. De plaats kreeg 
zijn naam door de drie grote lariksbomen die op de heuvel 
stonden. Je vindt er ongerept natuurschoon en heel wat 
stille hoekjes waar je tot rust kan komen.

Hier, te midden van de bossen, bevindt zich een jeugdverblijf 
dat ook de naam Drieboomkensberg meekreeg. Het is een 
kampplaats voor scholen en jeugdgroepen. Wie hier verblijft 
kan genieten van het kampvuur, spelen in het speelbos
en de speeltuin, gebruik maken van de sportvelden, 
op pad gaan met kickbikes.  

8 km Tip
Sla even de oprijlaan naar de 
hoofdingang van de abdij in.  
Deze geeft uit op een deur 
waar je kan aanbellen om 
trappistenkaas te kopen.


